
 
 

 

12:15 - +/- 13:35 MUZIEK 

 

12:55-13:00 Uitleg over procedure: OME JAN 

 

Inleidende muziek (luisterlied): ‘Voor eeuwig dicht bij u’ - Opwekking 

 

Verdwaald en verloren was ik 

Toen U mij vond en mij nieuw leven gaf 

U noemt mij uw kind, rechtvaardig 

De zonde heeft geen macht meer in mijn hart 

 

U redde mij om eeuwig dicht bij U te zijn 

Ik ben nu vrij om eeuwig dicht bij U te zijn 

 

Vrij van mijzelf, vergeven 

U opende mijn ogen voor het kruis 

Nu sta ik in uw waarheid 

U brak de leugens en nu ben ik vrij 

 

God ik heb U lief 

Ik wil U aanbidden 

Hef mijn handen op 

En prijs U voor altijd 

Al mijn trots en eer 

Leg ik voor U neer 

Heer U bent zo goed 

En U behoor ik toe 



Joletta wordt binnen gedragen 

 

Intochtslied (staande): Lopen op het water 

 

U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep. U vraagt me alles los te laten, daar vind ik U en ik 

twijfel niet. 

 

[Refrein] En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm 

bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij. 

 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt. 

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. 

 

[Refrein] En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm 

bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij. 

 

Muziek speelt tot kist is neergezet en dragers + Ome Jan zijn gaan zitten. 

 

Begroeting en woord van welkom: JOHAN 

Een roerige start, een vriendschap, een kus bij een pooltafel de start van JOJO (Joletta en Johan)... ... Niet het 

allereenvoudigste begin hebben we samen gehad. Een niet te vertrouwen misschien wel te veel van het leven 

genietende jongeman die ineens in de Julianalaan 36 binnendrong, elke keer met een ander voertuig... Joletta 

een hele stoere chick, maar tegelijkertijd het liefste meisje van deze planeet! Die stout genoeg was om het 

voortouw te nemen en deze flirtende man tot haar eigendom te maken. Je snapt het al… een echte keuze had 

ik niet. Een relatie met Joletta moest door mij worden geaccepteerd. Sinds 1995, mocht ik dan ook Joletta 

mijn vriendin noemen en later vanaf 2003 gelukkig na wat moeite gedaan te hebben in ‘Het land van Ooit’ als 

levensechtgenoot, mede levensgenieter, mede christen, mede ouder, mede reiziger, mede bewoner en een 

maatje die mede verantwoordelijk was voor Nathan en Isa. We reisden door de wereld en het leven met God 

en die willen we dan ook nu aanroepen in gebed of Hij bij ons wil zijn, dat Hij ons de kracht geeft om deze 

dienst zo samen met u allen te houden. Het zal nog regelmatig terugkomen, maar Joletta hield van jullie allen.  

 

Dan wil ik nu voorgaan in gebed: 

 

Gebed: JOHAN (Muzikaal: ‘Kracht van uw liefde’) 

 

Huntington’s ziekte en Joletta (deel I): JOHAN 

God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst! Wij ontglippen God niet uit zijn 

hand, want God laat nooit los! Maar wij moeten wel die hand blijven vasthouden en mogen dan ook niet 

passief achterover gaan zitten leunen. Zo van… … laat maar gebeuren, als Hij het toch besloten heeft, dan 

gaat ook deze (in ons geval) Huntington storm wel over. Hoewel Gods plan vaststaat, moet je jezelf er ook 

voor inzetten! Roeien met de riemen die je hebt gekregen. In ons geval moesten we leren omgaan met ‘levend 

verlies’. ‘Levend verlies’ betekent een combinatie van rouw en herstel die je ervaart, twee riemen, wanneer je 

getroffen wordt door een uitslag die definitief is. In ons geval werd ons medegedeeld dat Joletta positief testte 

voor het Huntington gen. ‘Levend verlies’ sloop zo, ongevraagd en onomkeerbaar, Joletta’s en mijn leven 

binnen. 

 

Joletta had voor het afstuderen van de PABO een beer, waartegen de kinderen konden praten. De kinderen 

praatte natuurlijk niet alleen over rouw, maar ook leerden zo ook hoe hun gevoelens te delen. Toen we samen 

met deze beer mochten werken, ik was namelijk een soort proefbeer, besefte Joletta en ik dat we heel goed 

onze gevoelens konden delen. De eerste keer dat we dit echt nodig hadden was toen we in Leiden te horen 

kregen dat ook wij te maken zouden krijgen met ‘levend verlies’. Ze vertelden ons toen dat we met deze 

positieve uitslag in een rouwproces terecht zouden komen. Maar Joletta ging toch niet dood? Waarom moeten 

wij dan met een psychiater spreken? Zij is er toch en zal toch altijd bij ons blijven? De ‘positieve’ woorden 

uit Leiden bleven nog lang bij mij nazingen. Joletta leek daar in het begin minder last van te hebben. Wel 



moest ik Joletta toen al beloven dat wij samen een ander einde voor Joletta zouden verzorgen dan natuurlijk 

met Huntington het geval zou zijn.  

 

Ondanks de vele zorgen en vraagtekens naar de toekomst, waren we vanaf dat moment weer vol met ons leven 

bezig! Wij hebben ervaren dat Joletta en ik de gave bezitten om ten minste een deel van onze gevoelens te 

dempen, en soms lukte het zelfs periodes om onze wetenschap dat Joletta het Huntington gen met zich 

meedroeg te parkeren! Dit lukte tot het moment dat de symptomen zich echt heel duidelijk openbaarde. Op 

een gegeven moment moesten we Nathan en Isa vertellen dat hun moeder drager van het Huntington gen was, 

dat wat echt heel moeilijk… … Ook moest Joletta op een gegeven moment stoppen met werken als juf, en 

elke keer kwam daar nog iets bij wat ze niet kon doen. Elke keer een stapje terug was heel moeilijk voor haar 

en ze vocht voor iedere millimeter. Ze wilde dat vechten ook het liefste zelf doen, omdat dat haar een gevoel 

van eigen waarde gaf. Ze was wat eigenwijs, maar super sterk! Joletta en ik waren het niet altijd met elkaar 

eens, ik ben een planner… … Ik ben altijd van plan A, maar ook van B en liefst ook nog van C… … Om dan 

Joletta in haar waarde te laten is soms moeilijk en hier heeft God er gelukkig voor gezorgd dat er mensen om 

ons heen ingeschakelt werden! Wij zijn dankbaar dat er zovelen mensen om ons heen zijn die ons, ieder naar 

zijn of haar eigen mogelijkheden, heeft bijgestaan! Soms was Joletta wat kortaf of het ergens niet mee eens, 

zeker als je haar echt tegensprak, en gelukkig was het dan toch vaak de liefde die het overwon. Wat wij ervaren 

hebben is dat God ons inschakelt om elkaar te ondersteunen, elkaar echt lief te hebben. En je mag weten dat 

Joletta een ieder van jullie liefhad. 

 

Gedicht - TEANNE 

(1) Zachtjes dein ik mee 

Op de golven van het leven 

De maan bepaalt het ritme 

Soms overspoelend, 

Dan weer geruisloos stil 

Mijn zorgen spoelen weg 

Als de zee me tegemoet komt 

In stille verwondering zie ik 

Hoe de zon de zee streelt 

En voel hoe de stralen me omarmen 

Mijn blik op oneindig 

Die gouden horizon, 

Daar schitteren de lichtpuntjes 

Die onze toekomst zullen kleuren 

 

(2) Zwijgzaam 

Stil en zonder vragen 

wilde jij je ziekte dragen 

Je vocht met al je levenskracht 

voor elke nieuwe dag en nacht 

Zo ben je moegestreden 

uit ons midden losgereden 

En na een dappere strijd 

ben je nu uit je lijden bevrijd 

 

 

(3) Als het leven je ontglipt 

en de dood is zo dichtbij 

dan verdwijnt het wereldse 

en jij voelde je vrij 

De strijd was gestreden 

We hebben samen ons best gedaan 

de pijn is nu verdwenen 

Joletta, je wist dat het jou tijd was om te gaan 

 

(4) Wanneer je samen kunt knielen 

om Gods liefde te ontvangen 

ontdek je Zijn hart in je ziel en 

meer rust dan je kunt verlangen. 

God in de hemel 

Bood ons de hand 

Hij wist de afloop 

En leidde jou naar het beloofde land 

 

Huntington’s ziekte en Joletta (deel II): JOHAN 

Dat levend verlies komt en gaat in golven wisten Joletta en ik niet, maar terugkijkend ondervonden wij dit 

‘levend verlies’ zonder er bewust bij stil te staan. Zonder te weten dat het een uiting was van een rouwproces 

waar Joletta en ik ons middenin bevonden. Dat het verdriet of onzekerheid en de daarbij gepaarde intense 

liefde voor elkaar helemaal niet abnormaal of gek is maar toebehoort aan “levend verlies”. Nathan en Isa 

konden we gelukkig behoeden van deze onmogelijke Huntington ziekte. Dit ging wel gepaard met intens 

verdriet, onzekerheid en tegelijk een overdoses aan vrouwelijke hormonen die Joletta deed veranderen. Joletta 

was zo ongelofelijk sterk… … ze is zelf ook verschillende keren alleen naar Maastricht gereden om daar 

behandelingen te ondergaan, tezamen met de vele spuiten die wij thuis bij jou moesten zetten. IVF PGD, het 



uitzoeken van gezonde embryo’s mochten wij omarmen, zodat jij de ziekte niet doorgaf aan Nathan en Isa. 

Van de 8 teruggeplaatste embryo’s hebben we de wondertjes Nathan en Isa mogen ontvangen! God heeft het 

medisch wonder van embryo selectie aan ons gegeven, zodat wij de rust hadden om samen de aankomende 

allesverwoestende golf van het einde van de Huntington ziekte met vertrouwen tegemoet te zien. De 

Huntington symptomen en constante pijn kwamen dan ook als een grote golf aanspoelen en overspoelde ons. 

De daarbij bijhorende zorg en het verdriet kwamen aanspoelen en helaas er was medisch niets beschikbaar 

voor jou om het tegen te houden. Wij werden geen onderdeel van verschillende studies waarvoor we ons 

inschreven en God liet ons de allesverwoestende golf ondergaan. Lang heb ik je gepusht en heel veel hebben 

we nog samen mogen ondernemen, maar ook ik moest op een gegeven moment het onomkeerbare accepteren, 

het ging niet meer... je was klaar, je was op. Alleen door de kracht van Zijn liefde konden wij dit hele proces 

aan. God is dan ook een rode draad in ons leven. God zorgde er voor dat wij uiteindelijk deze onomkeerbare 

en totaal verwoestende golf konden accepteren. En het was ook God die jou de rust gaf en ons het vertrouwen 

dat we je naar U konden ‘loslaten’.  

 

Samenzang: Kracht van uw liefde 

 

Heer, ik kom tot U 

Neem mijn hart, verander mij 

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U 

Want, Heer, ik heb ontdekt 

Dat als ik aan Uw voeten ben 

Trots en twijfel wijken 

Voor de kracht van Uw liefde 

 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest, 

En de kracht van Uw liefde. [2x] 

 

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest, 

En de kracht van Uw liefde. 

 

Samenzang: Ik zal er zijn 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: 

wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn 

tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, 

ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen 

leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

  



Gedicht voor Isa & Nathan [tijdens intro ik zal er zijn] - JOSIEN 

 

Als de stilte pijn doet aan je oren 

Luister eens naar de verhalen in je hart 

 

Als de eenzaamheid te kil wordt  

Verwarm je dan aan een dierbare herinnering  

 

Als het verdriet te zwaar wordt om te dragen 

Vraag wat kracht aan vrienden en familie  

 

Als de troost hoognodig is 

Kijk dan in de ogen van je broer/zus 

Daar zie je een stukje van je moeder 

Voor altijd en eeuwig met elkaar verbonden 

 

Belijdenis van ons huwelijk: JOHAN 

Voor Joletta en mijzelf betekende het huwelijk dat we elkaar tot in het diepste van onze harten lief hebben 

gehad, maar ook dat we samen God hebben willen dienen. In dit leven zijn veel zaken die een mens wil of 

moet ervaren. Tot nu toe mochten Joletta en ik samen de levensweg bewandelen, vanaf nu scheiden onze 

wegen zich. Maar we laten elkaar niet los, want ik laat niet los! God heeft ons dit leven als gezin gegeven en 

onze vier namen, Joletta, Nathan, Isa en Johan in het boek des levens naast elkaar geschreven daarom willen 

wij, nu met Isa en Nathan heel dicht bij ons, God opnieuw vragen om bij ons te zijn in deze komende tijd. Wij 

vragen U God of U Joletta met open armen wilt ontvangen in de hemel en Isa, Nathan en mijzelf te behoeden 

en te blijven leiden op Uw weg. Onze weg was niet altijd de keuze die wijzelf hebben gekozen, maar wij 

hebben De Heilige Geest mogen ervaren, met elke stap die wij in deze wereld met elkaar mochten zetten. 

Onze weg zat vol met bochten en er zijn vele gelegenheden geweest dat U ons moest dragen, maar Joletta en 

ik hebben altijd geprobeerd de weg te lopen die Hij ons heeft voorgedaan. 

 

Dan wil ik u nu voorgaan in gebed: 

Gebed: JOHAN 

 

Samenzang: Toekomst vol van hoop  

 

In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  

  

Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    

  

[Refrein] U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  2x 

 

  



Samenzang: Ik herleef 

 

Deze vrede leeft in mij, ook wanneer mijn afscheid komt, als een anker voor mijn ziel, want ik weet: het is 

goed. 

Jezus, Hij overwon en het graf is overmand. De zege is behaald, want het Lam is opgestaan. 

 

[Refrein] Ik herleef, want Hij roept mijn naam; nooit meer lijden, nooit meer pijn. En ik zweef als een 

adelaar, tot voor Gods troon; ik kniel voor Hem en leef. Ik herleef. 

 

Dan hoor ik de stem van vele engelen: ‘Waardig is het Lam!’ Ik hoor het gejuich van alle heiligen: ‘Waardig 

is het Lam!’, waardig is het lam 

 

[Refrein] Ik herleef, want Hij roept mijn naam; nooit meer lijden, nooit meer pijn. En ik zweef als een 

adelaar, tot voor Gods troon; ik kniel voor Hem en leef. Ik herleef. 

 

Overdenking JOHAN 

 

Luisterlied: Vandaag Kinga Ban (Video)https://youtu.be/ELVMYipj0_E?si=AJSYyscOcOj8pb2m 

 

Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. 

Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand. 

De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit. 

En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. 

 

Dit is vandaag, het is alles wat je hebt. 

Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 

Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn 

en je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn. 

 

Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt. 

En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt. 

Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in Iemands zicht. 

De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht. Dit is vandaag en het is alles wat je hebt. 

Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 

Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn 

en je hoeft maar één ding te doen... 

 

En niets is moeilijker dan laten gaan. 

De toekomst, het verleden. 

Maar je bent al hier, je kunt het aan. 

Gedragen door de Ene. 

 

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt. 

Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 

Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn. 

Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn. 

Vandaag... 

 

  

https://youtu.be/ELVMYipj0_E?si=AJSYyscOcOj8pb2m


Luisterlied: Wat er straks weer is Matthijn Buwalda: (Isa, Nathan, Johan) 

 

Wat ben je kwijtgeraakt? 

Heb je de strijd gestaakt? 

Ben je in spijt verdwaald? 

Oh, mijn ziel, oh, mijn ziel 

Want je bent onrustig 

Je trekt door me heen als een volk 

Op zoek naar een vaderland 

 

[Refrein]Maar dat je heimwee hebt, betekent dat je het gevoel van thuis kent 

Een gebroken hart betekent dat je weet wat liefde is 

En dat de nacht nu valt, betekеnt dat je ook de zon geziеn hebt 

En alles wat er was is wat er straks weer is 

 

Als er geen reden is 

En geen betekenis 

Waarin je vrede vindt 

Oh, mijn ziel, oh, mijn ziel 

Dan ben je onrustig 

Je stroomt door me heen als een golf 

Op zoek naar de branding 

 

[Refrein] 

 

Hey, hou het volhouden vol 

Hou het vasthouden vast 

Je wordt ergens verwacht 

Als een volk op zijn land 

Als een golf op het strand 

Oh, mijn ziel op die dag 

Oh, mijn ziel op die dag 

Op die dag 

 

[Refrein] 

 

Verklaring van liefde: JOHAN 

Wij zijn als familie bijeen om Joletta Paulides-Roubos voor Gods aangezicht te begraven en om als gezin van 

onze lieve Heer, Zijn zegen te vragen. De kerk van Jezus Christus belijdt dat het heilige verbond tussen twee 

personen een door God geschonken band is: een gemeenschap voor het hele leven, waarin het aan twee mensen 

gegeven wordt elkaar te verblijden en te dienen, liefde en trouw te schenken en te ontvangen, in voorspoed en 

tegenspoed. Wij hebben al die tijd samen gezocht naar de wil van God in ons leven. Samen hebben wij onze 

taken verricht en gezorgd voor Nathan, Isa, Max (hond) en Guus (hond), maar ook voor diegene die dicht om 

ons heen staan en teveel zijn om op te noemen. Onze verbondenheid is een gelijkenis van het verbond tussen 

Christus en zijn gemeente. Alle dingen hebben we met elkaar gedeeld, zonder de ander de vrijheid te 

ontnemen. In alle omstandigheden hebben we elkaar terzijde gestaan zonder de ander te overheersen of slaafs 

te volgen. Ook hebben we opengestaan voor verantwoordelijkheden buiten eigen huis, zoals in onze familie, 

vrienden, Duchenne Heroes, de lokale kerk, kring, orgelspelen in verschillende kerken en als laatste mocht jij 

onderdeel zijn van de Parousia gemeente in Den Bosch, maar ook op school, universiteit bij de AE Group en 

in het Doeverse en noem zo maar op. Onze taken hebben we altijd met U verricht en we hebben elkaar daarbij 

bijgestaan, maar evenzeer hebben we geprobeerd om ervoor te zorgen dat rust en vreugde hun plaats krijgen 

en het leven als geschenk aanvaard werd ook als het leven moeilijk werd. Het leven is namelijk wat we 

vandaag hebben en het is alles wat je hebt. Morgen komt later en gisteren is alweer weg. Dit is vandaag, met 

z’n vreugde en zijn pijn. Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: ‘er zijn’. 

 



Dat we er ‘met elkaar zijn’ wil ook Isa verwoorden in een brief aan haar mama. 

 

Brief Isa aan mama: ISA 

 

Lieve mama, 

 

Ik wil je dit bij deze zeggen: dankjewel! Ik ben je ontzettend dankbaar. Dankbaar voor veel dingen waaronder 

alle liefde die je me hebt gegeven, voor hoe je Nathan en mij hebt opgevoed, en voor het feit dat ik door jou 

en papa God heb leren kennen. Je hebt me veel geleerd, waardoor ik mijn schooltijd vroeger ook fijner heb 

ervaren. Als papa er niet bij kon zijn, stond jij er altijd, zonder twijfel: bij al onze voetbalwedstrijden en 

muziekoptredens. 

 

Je nam ons vroeger overal mee naartoe: naar het zwembad, het speelplein bij De Rank, de bioscoop, feestjes, 

winkels, en nog zoveel meer leuke plekken. Jullie hebben ons ook veel regels meegegeven, en daar ben ik nu 

ontzettend dankbaar voor. Ja, ik heb vaak op de trap gezeten als straf, maar die regels hebben me wel gevormd. 

Zelfs nu nog zet je me op mijn plek als ik niet luister. 

 

Één van de vetste dingen die we samen hebben gedaan, was boven Vlissingen vliegen. Dat zal ik nooit 

vergeten. Ook vergeet ik nooit hoe je tijdens vakanties op de bijrijdersstoel zat met een boek, terwijl papa 

reed. Soms klaagde je dat het lang duurde, en Nathan en ik dachten dat stiekem ook, maar jij zei het gewoon 

lekker hardop. Onderweg leerden we de tafels, de regels van d en/of t, en moesten jullie eindeloos naar 

luisterboeken en Kinderen voor Kinderen-cd’s luisteren... steeds weer dezelfde. Maar jullie deden dat allemaal 

voor ons. Toen voelde dat heel normaal, maar nu besef ik hoe goed jullie altijd voor ons waren en nog steeds 

zijn. Nathan en ik zijn nooit iets tekortgekomen. Dankzij jou en papa hebben we ook zoveel van de wereld 

mogen zien, en die ervaringen zijn onbetaalbaar. 

 

Natuurlijk waren de hotels/campings niet altijd perfect. Soms moesten we in een gat ontlasten, moest Nathan 

in een strakke zwembroek zwemmen (bedankt, Frankrijk), regende het zo erg dat de tent kletsnat de auto in 

moest, of was het eten gewoon niet te doen. Maar daar ging het niet om. Het ging erom dat we samen waren. 

Ik mis die vakanties enorm. Later wil ik dat ook met mijn eigen gezin doen. Het gaat niet om luxe, maar om 

samen zijn. 

 

Lieve mama, ik wil je het liefst nooit los laten. Ik wil je nog zo lang mogelijk bij me houden, maar als ik 

terugkijk, ben ik vooral dankbaar: je was er altijd voor ons. Jullie hebben ons zoveel liefde gegeven.  Je hebt 

een speciaal plekje in heel veel harten gekregen, en al helemaal in die van mij voor altijd. 

 

Ik ga je zo ontzettend missen, maar ik zeg geen doei. Ik zeg: zie je later. Ik geloof dat je straks, zonder pijn, 

van boven mee zal kijken samen met oma. Met die gedachte zijn jullie altijd bij me. Ik hou van je, tot de hemel 

en weer terug. Honderd keer op en neer. Ik hou zielsveel van je, de beste mama van de hele wereld.              

 

Luisterlied: Leef met volle teugen 

 

Op de drempel van het leven 

Staar ik naar de horizon 

Voel me plompverloren en verlegen 

Dat ik sterk ben en gezond 

Want jij bent ziek en ik begrijp het niet 

Ik zou willen dat je hier blijven kon 

 

Ben niet bang, alleen soms even 

Maar dan zing ik mij er dwars doorheen 

Voel me broos en moegestreden 

Verlangend naar de overkant, 

alleen Ik houd me vast aan alles wat zo mooi is 

En ik tel ze, de kostbare momenten 



 

Leef met volle teugen 

Durf te leven met de dag 

Glimlach elke morgen 

Er is iets moois dat op je wacht 

 

En God, die bijna nooit te vinden is als je Hem moet hebben 

Maar die soms toch, juist als er niets meer lijkt te redden 

Zichtbaar wordt als hier op aarde tranen vallen van verdriet 

Omdat er iets van waarde schuilt in als we hier op aarde 

Het niet meer weten, niets anders kunnen 

Dan maar bidden in een lied 

 

Leef met volle teugen 

Glimlach elke morgen 

 

Nooit gedacht 

Dat het zo tot een eind zou komen 

Maar ik ga met jou 

Dwars door de winter 

Naar de lente en naar de zomer 

Want jij en ik Wij blijven samen 

En blijven zingen 

Tot het eind Ik laat jou niet los 

 

Leef met volle teugen 

Durf te leven met de dag Glimlach elke morgen 

Er is iets moois dat op je wacht 

Geniet van je dagen 

Verlies je in de tijd 

Je wordt steeds gedragen 

 

Tot in alle eeuwigheid 

Geniet van je dagen 

Verlies je in de tijd 

Je wordt steeds gedragen 

Tot in alle eeuwigheid 

Dwars door de winter 

Naar de lente 

En naar de zomer 

 

Want jij en ik 

Wij blijven samen 

Wij blijven zingen 

Tot het eind 

Want jij bent nooit Alleen 

 

Samenzang: Er is een dag 

 

Er is een dag waar al wat leeft allang op wacht,  een dag van blijdschap,  als heel de schepping wordt 

bevrijd.  En op die dag,  dan komt de Heer en haalt zijn bruid,  die rein en stralend  opgaat in zijn 

heerlijkheid.  

 



[Refrein]  Spoedig zullen wij Hem zien  en voor altijd op Hem lijken  en Jezus kennen  zoals Hij is, 

amen!  Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  want wij zullen met Hem leven  in zijn nabijheid, voor 

altijd.  Amen, amen!  

 

Dus kijk omhoog  en zie wat nog verborgen is,  maar wat beloofd is,  dat blijft in alle eeuwigheid.  En als je 

lijdt,  weet dat het maar voor even is.  Als Jezus terugkomt,  deel je in zijn heerlijkheid.  

 

[Refrein] Spoedig zullen wij Hem zien  en voor altijd op Hem lijken  en Jezus kennen  zoals Hij is, 

amen!  Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  want wij zullen met Hem leven  in zijn nabijheid, voor 

altijd.  Amen, amen!  

 

Afscheidswoord: JOHAN 

 

Gaven => Huntington Stichting en Kerk van Doeveren 

 

Samenzang: De zegen 

 

De Heer zegent beschermt jou 

Zijn nabijheid geeft hij Genadig is Hij 

De Heer richt zijn oog op jou 

En geeft vrede  

Amen amen amen 

Amen amen amen 

 

De Heer zegent beschermt jou 

Zijn nabijheid geeft hij Genadig is Hij 

De Heer richt zijn oog op jou 

En geeft vrede  

Amen amen amen 

Amen amen amen 

 

Laat zijn goedheid op jou stralen 

Meer dan duizend generaties 

Jouw familie en jouw kind'ren 

En hun kind'ren en hun kind'ren 

Zijn nabijheid gaat voor jou uit 

En komt na jou en is naast jou 

En rondom jou binnenin jou 

Hij is met jou Hij is met jou 

In de ochtend in de avond 

In jouw komen in jouw weggaan 

In jouw huilen in jouw lachten 

Hij is met jou Hij is met jou 

Hij is voor jou Hij is voor jou 

Hij is voor jou Hij is voor jou 

Hij is voor jou Hij is voor jou 

Amen amen amen 

Amen amen amen (hij is voor jou) 

Afbouwen, 

Amen amen amen 

Amen amen amen 

 

Uitleg uitgaans/ter aardestellingsprocedure: OME JAN 


